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Van de voorzitter 

Alweer een jaar voorbij, ik 

heb het gevoel dat 2022 

net begonnen is en 

hoepla, zitten we bijna in 

2023! Na een rustig begin 

dank zij Covid, werd het halverwege het jaar 

weer ‘gewoon’ met Games Days, Cambridge 

Dutch Markets, Dutch Week met Orange Bike 

Ride en Vrijmarkt, en zelfs de jaarlijkse Nasi 

lunch. We hebben Sinterklaas nog tegoed en 

ook de 

Nederlandse 

Kerstviering 

kan dit jaar 

doorgaan. 

Tijdens 

Dutch Week 

werd de 

Spreekbeurt 

en Essay 

competitie 

gehouden, 

georganiseerd door de Federation. De eerste 

prijs gin naar Julie Brouwer van St Peter’s 

College in Cambridge. 

Behalve een trophee en een geldprijs, mocht 

Julie ook een dag meelopen met de 

ambassadeur. Julie gaat volgend jaar in 

Maastricht studeren en het winnen van de 

competitie 

heeft geholpen 

met de 

aanname op de 

universiteit.  

Welan en ik 

hebben de 

jaarlijkse 

vergadering van 

de Federation 

bijgewoond. Dit 

jaar werd dit 

Correspondence address 

Letters to the editor guideline: Letters may be 

edited without consultation to meet style and 

available space. 

Supplied photos with letters may be used if they 

are of high enough quality both in content and in 

resolution. 

 

DEADLINE FOR COPY is the 20th Jan 2023 for Feb  K&K.  

Send to: cmreymer@xtra.co.nz 

From the Editor 
Christmas is upon us again; where has the year 

gone? For me the season begins with making the 

filling for the Kerstkrans which has to crystallise for 

a month before making the pastries. But today I’ve 

spent the day making them for Zenders, so if you 

don’t have any, you know where to find them!  

This issue give notice to various other events 

related to Christmas, first and foremost the 

Waikato Netherlands Society Sinterklaas Party on 4 

Dec, not to be missed if you want your children or 

grandchildren to experience a Dutch Christmas.  

How do you  celebrate Christmas? For most of us as 

Dutch kiwis, it is a blend of traditions, and for many 

Dutchies, adjusting to a summer Christmas is a real 

challenge, but that’s what it is. It’s part and parcel 

of making this country our home. If you have 

stories of your life and how you have adjusted to 

life in New Zealand, while keeping your Dutch 

culture alive, we’d be interested to know.  

Thank you to all the contributors, regular and 

occasional. As always we welcome your feedback, 

and comments.  What would you like to see more 

of, what less of?  

May you have a happy Christmas with friends and 

family, and best wishes for the new year.  

Happy reading…  

Christina Reymer  
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 weer gehouden in Foxon in Te Awahou, De 

Nieuwe Stroom. Dank zij de voorzitter Joost de 

Bruin is de Federation in goede staat en gaan we 

met goede moed de toekomst in. Door de flinke 

bijdrage van het Ethinic Development Fund 

konden clubs en andere Nederlandse groepen de 

Orange Bike Rides and Vrijmarkten organiseren. 

Joost is nu al zeven jaar voorzitter en geeft in 

april 2023 het stokje over aan Christiaan Buijsers, 

voorzitter van de Auckland Club.  

De koffie meetings die door Hendrieka van 

Weeghel georganiseerd worden trekken zo te 

horen heel wat mensen, die graag een 

Nederlandse babbel houden. Ik hoop daar 

volgend jaar ook aan mee te kunnen doen als ik 

weer wat minder ga werken. Dank je wel 

Hendrieka voor het idee en het uitvoeren 

hiervan. Jammer genoeg trokken de 

sjoelmiddagen niet genoeg liefhebbers en 

hebben we dat maar opgegeven. Als er 

voldoende animo is, proberen we het volgende 

winter wel weer.  

Wel hopen we een flink aantal mensen te zien op 

de Kerstviering op zondag 18 december in de 

Netherville Hall. Als u wilt zingen dan kan dat, 

anders mag u gewoon lekker luisteren. We 

sluiten de viering met koffie en wat lekkers.  

Tot ziens, 

Wies van den Berg 

FIND THE WORDS IN THE 

PUZZLE.  

Words are hidden   
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Cambridge Klaverjasclub 
Hallo alle lezers 

Hier weer de bijdrage van de Cambridge 

klaverjas club. Het is 20 november als ik dit 

schrijf. Niet te geloven dat het jaar alweer 

bijna voorbij is. Het is gelukkig wel een jaar 

geworden wat normaler dan de 2 jaar ervoor. 

Er zijn inmiddels al heel wat mensen die weer 

eens op reis geweest zijn. En fijn dat weer in 

vrijheid te kunnen doen. 

De club gaat heel goed. We hebben weer een 

paar nieuwe leden en elke week zijn we met 

ruim  20 mensen. Nog een paar weken 

competitie en dan de play-off tussen de 4 

winnaars van het jaar. Er zijn dit jaar weer 

heel andere mensen die een termijn 

gewonnen hebben dus dat wordt weer 

een  leuke avond om te zien wie het gaat 

winnen. 

Onze laatste avond hebben we prijsuitreiking 

met een hapje en een borrel om het jaar af te 

sluiten. 

Dus voor nu rest mij nog om namens de 

klaverjas club iedereen een heel mooie Kerst 

toe te wensen en fijne tijd met familie en 

vrienden.  

Vriendelijke groeten 

Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Het is alweer de laatste Dutch Market van dit jaar 

waar blijft de tijd. 

Het team van de Dutch Market dankt jullie allen 

voor het geweldige support dat we dit jaar hebben 

gehad van zoveel mensen. 

Wij wensen jullie allen een hele fijne Kerst en een 

Voorspoedig 2023. 

Noteer de Kerstmarkt op 17 december in je 

agenda dan zorgen wij voor de koffie en natuurlijk 

een lekker speculaasje erbij. 

De eerste markt van het nieuwe jaar is op zaterdag 

25 maart 2023 dan zien we jullie graag terug. 

Als je trek hebt in een kroket of bitterbal die 

hebben we natuurlijk ook weer, oliebollen en niet 

te vergeten de Nederlandse produkten in de 

winkel.  

Haring is er ook weer en wist je dat we bevroren 

kroketten en bitterballen verkopen in de shop en 

keuken. 

Fred en Ineke zijn er met hand gemaakte kaarten, 

photo’s en schilderijen en natuurljk is Wies er met 

de poffertjes, en Carolien met haar prachtige 

planten. 

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven, en 

de sjoelbak is erg in trek bij groot en klein. 

Tot ziens op de volgende markt. 

Mocht je er niet zeker van zijn of de markt door 

gaat mag je mij bellen. 0220355302 

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur.. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huub Verstegen 

Mob  0220355302 

Email h.l.verstegen@gmail.com  
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ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON 
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33 

hans@goudacheese.co.nz 
 

245 CAMBRIDGE ROAD 
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33 

addy@goudacheese.co.nz 
 

www.goudacheese.co.nz  
www.cheeseonline.co.nz 

 

 

 

 

 

 

Specials available in each shop 

 

FRIENDLY SUPPORT NETWORK  

   WAIKATO 

 

FSN Games Day Progamme 2022  

The last Games Day was held on Monday 

the 14th of November in the Netherville 

Hall. It was nice to see all the familiar faces 

and also a few we haven't seen for a 

while. Everyone enjoyed themselves.  

And as always the ladies in the kitchen 

looked after us very well.  

As the holiday season is upon us we are 

taking a break for a few months. All of us 

from the FSN team wish you a Merry 

Christmas and a happy 2023. 

iepie Dykstra.  

 

KOFFIE MORGEN 
 

De koffie morgens in de af-
gelopen maanden waren heel 
gezellig, met een opkomst van 10 tot 20 personen. 

Erg leuk om op deze manier nieuwe en bekende 
mensen te ontmoeten, onder het genot van koffie 
op een mooie lokatie! 

Er is geen koffiemorgen in december, we beginnen 
weer in het nieuwe jaar op 8 February 2023 

 

Venue: The Olde Creamery Cafe 

              317 Kaipaki Road 

               Ohaupo  

Ik zou graag tegen die tijd even willen weten hoe-
veel personen ik kan verwachten, omdat het Cafe 
speciaal voor onze groep gaat openen! 

Je hoort nog van mij via Facebook en Email, zo rond 
begin february. 

Fijne feestdagen, en tot ziens op de koffie! Hen-
drieka ph.0272823467 

Hendrieka Van Weeghel 

 

REKENEN  

Een leuk trucje met een rekenmachine,  

bijvoorbeeld op je telefoon.  

 

-Kies een getal bestaande uit vier cijfers.  

-Typ dit twee keer achter elkaar in op je re-

kenmachine; het wordt dan uiteindelijk een 

getel van acht cijfers.  

-Deel het resultaat door 137. 

-Deel dit resultaat 

door het oorspron-

kelijke getal van 

vier cijfers.  

-Tel daar 26 bij op.  

Is het toevallig 99?  

 

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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Pukeko 
Porphyrio porphyrio melanotus, een vogel die we 

vrijwel overal tegen komen. Hij  houd van een natte 

omgeving dat, kan een meer zijn maar ook 

moerassen of gewoon een nat weiland. 

Ze zijn 51 cm groot kunnen goed vliegen (zelfs 

grotere afstanden), zijn goede zwemmers maar 

lopen of rennen het liefst. De borst is blauw tot net 

onder de snavel en gaat dan over tot het zwart dat 

vanaf de staart naar boven gaat. 

De snavel is rood, het rood loopt door tot net boven 

de ogen die ook rood zijn net als de poten,  net 

onder de staart verschijnt een wit gedeelte. 

Hun roep is een hoge scherpe sceeds afgewisseld 

met muzikale tuk tuk tuk. 

Ze lijken op de Takahe die is twee keer zo groot is. 

Er zijn vijf families in de western Pacific, in Nieuw 

Zeeland is het de Melanotus familie. 

Ze hebben een interessant social leven wat bestaat 

uit het vormen van groepen die dan ook alles 

samen doen. Ze beschermen elkaar tegen vijanden 

maar ook het zoeken en delen van voedsel wat 

voornamelijk bestaat uit gras en wortels die ze dan 

behendig vast houden met hun tenen. 

 Maar ook stelen ze eenden kuikens of halen eieren 

weg, ook menige groente tuin word wel eens leeg 

gegeten. 

Ze leggen vier tot zes eieren die hoofzakelijk door 

de mannetjes worden uitgebroed, na het derde ei 

begint het broeden al en dat duurt  24 dagen. 

Hierna helpt de hele colonie weer met het 

grootbrengen van de jongen. 

Een interssante gewaarwoording is wanneer er 

vrouwtjes zijn die wel eieren leggen maar geen nest 

hebben ze deze gewoon bij een ander in het nest 

leggen zodat zo’n legsel wel kan oplopen tot 16 of 

18 eieren. 

Ze komen dus in heel Nieuw Zeeland voor van de 

kust lijn tot op 2300 mtr hoogte ze mogen alleen 

met een speciale vergunning geschotn worden en 

worden maar zelden gegeten, Maori gebruiken de 

blauwe veertjes in hun cloaks (schouder mantel). 

Dit was het weer voor dit jaar, ik wens iedereen een 

goede kerst en een bijzonder goed nieuw jaar. 

Huub Verstegen   

 

 

Foto Huub Verstegen 
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 Vuurwapens 

 

Ja, u leest het goed: Vuurwapens op het platteland. 

Onlangs ben ik door de politie gebeld omdat ik referee 
was voor een kennis. Het was een aangenaam gesprek 
over koetjes en kalfjes en over de kennis als persoon. 
Het duurde minstens een half uur en er werd nauwelijks 
over vuurwapens gesproken. 

Zo nu en dan vangen we een possum en dan komt onze 
buurman met zijn geweer om het beestje naar een 
andere wereld te helpen. De possum wordt vervolgens 
belly-up in de gully gelegd als versnapering voor de 
haviken. Buurman komt altijd met de auto want over 
straat lopen met een geweer is natuurlijk niet aan de 
orde. 

Iets verderop woont een gewapende accountant. Hij 
heeft een van onze schapen geeuthaniseerd. De man is 

heel secuur op zijn wapen; eenmaal gedemonteerd 
wordt het bij hem thuis op drie verschillende plaatsen 
opgeborgen en vergrendeld. Zijn vrouw is niet eens op 
de hoogte van twee van de verstopplekjes. 

Buurman en accountant hebben geïnvesteerd in een 
silencer en dat scheelt aanzienlijk in het lawaai. Je hoort 
alleen een ‘plop’. 

Dit in tegenstelling tot de Home Kill slager, die zo nu en 
dan een schaap bij ons komt ophalen. Hij parkeert zijn 
truck op onze oprit en loopt vervolgens met zijn geweer 
in de aanslag door onze tuin op weg naar het al 
afgezonderde schaap. Er klinkt één luide knal en daarna 
kan het slagerswerk beginnen. 

Ik heb altijd een heilig respekt voor vuurwapens gehad. 
Ik vind het nog steeds onwerkelijk als er één op ons 

grondgebied aanwezig is. Ik ben er niet bang 
voor, maar ik blijf op mijn hoede en ik ben altijd 
opgelucht als man en geweer weer vertrokken 
zijn. 

Trouwens, niet alleen mannen schieten; onze 
dochter is een echte scherpschutter met 
verdovingsgeweren, een professionele 
noodzakelijkheid wanneer je als dierenarts in een 
dierentuin werkt. Haar man is jager in zijn vrije 
tijd en gaat regelmatig bush met zijn jachthond 
om op herten te jagen. 

Zelf hebben we geen vuurwapens en ik ben ook 
niet van plan om er ooit een aan te schaffen. 

Vroeger mocht ik onder streng toezicht van mijn 
vader met een luchtbuks schieten op een bulls 
eye kaart. Ik herinner me nog goed de luide knal 
als ik de trekker overhaalde en de terugslag tegen 
mijn schouder. Mijn zusje wilde het ook 
proberen, maar toen bleek dat ze bij het 
overhalen van de trekker haar ogen dicht deed, 
besloot mijn vader dat het wel welletjes was. 

Ik ben jaren geleden zelf onder vuur genomen 
door een Stormtrooper uit Starwars en het was 
ook nog mijn eigen schuld: 

Een vriend van onze zoon kwam in een gehuurde 
Stormtrooper uitrusting naar de Christmas 
Parade. Het kostuum kwam kompleet met een 
krachtig waterpistool vermomd als laser. De 
verhuurder had de jongeman verzekerd 
dat het wapen een bereik had van 
zeker 10 meter, alleen, zijn moeder 
had hem nadrukkelijk verboden om het 
te gebruiken. 

Ik had medelijden met de teleurgestelde 
Stormtrooper en ik besloot hem uit te dagen: 

“Kan dat ding echt 10 meter ver schieten?” 

De jongen knikte en ik ging op 10 meter afstand 
van hem staan. 

“Schiet maar! Van mij mag het hier.” 

De Stormtrooper richtte en schoot vervolgens zijn 
hele magazijn leeg. 

De kostuumverhuurder had gelijk. Ik was drijfnat 
en de Stormtrooper was helemaal opgefleurd; zijn 
laser was in topconditie. 

 

Baukje van Lenting  
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Christmas in The Netherlands 
For most children in The Netherlands, 
the most important day during December is 5th 
December, when Sinterklaas (St. Nicholas) brings them 
their presents! 

St. Nicholas' Day is on the 6th December, but in The 
Netherlands, the major celebrations are held on the 5th 
December, St. Nicholas' Eve. The name Santa 
Claus comes from the name Sinterklaas. 

It all starts on the second Saturday of November (the 
first Saturday after 11th November) when Sinterklaas 
travels to a city or town in The Netherlands. Dutch 
tradition says that St. Nicholas lives in Madrid, Spain and 
every year he chooses a different harbour to arrive in 
The Netherlands, so as many children as possible get a 
chance to see him. 

Sinterklass travels with his servants called 'Zwarte 
Pieten' ('Black Peters') or 'Sooty 
Pieten' /'Roetpieten' (Sooty or Chimney Peters). When 
Sinterklaas and the Piets come ashore from the steam 
boat, all of the local church bells ring in celebration. 
Sinterklaas, dressed in his red robes, leads a procession 
through the town, riding a white horse. Every town in 
The Netherlands has a few Sinterklaas helpers, dressed 
the same as Sinterklaas and the Piets who help give the 
presents out. 

On the evening that Sinterklaas arrives in The 
Netherlands, children leave a shoe out by the fireplace 
or sometimes a windowsill and sing Sinterklaas songs. 
They hope that Sinterklaas will come during the night 
with some presents. They also believe that if they leave 
some hay and carrots in their shoes for Sinterklaas's 
horse, they will be left some sweets or small presents. 
They're told that, during the night, Sinterklaas rides on 
the roofs on his horse and that a Piet will then climb 
down the chimney (or through a window) and put the 
presents and/or candy in their shoes. 

Sinterklaas parties are often held on St. Nicholas' Eve 
(5th), where treasure hunt games are played with 
poems and riddles giving the clues. Children follow the 
clues to find little presents left by Sinterklaas. Special 
biscuits and sweets are also eaten at the party. One type 
of biscuit is called 'letter blanket' or 
'banketletter' (meaning letter cake), which is made from 
marzipan or pastry. The biscuits are made in the shapes 
of the first letter of the peoples names who are at the 

party. Another sweet biscuit that is eaten at the 
parties are 'pepernoot' which are made with 
cinnamon and spices in the pastry biscuit 
mix. [There is recipe for Christmas Speculaas 
cookies on p.10 of this newsletter].  

On the 6th of December Sinterklaas (St Nicholas' 
Day, some poeple also say this is the birthday of 
Sinterklaas - it can be confusing!) leaves The 
Netherlands by steamboat via the entrance of the 
port of Rotterdam (Europe’s largest port) called the 
Hook of Holland and he travels back to Spain. 

Christmas celebrations in The Netherlands are 
separate from the visit of Sinterklaas! 

Christmas Day itself is a much quieter day in The 
Netherlands, with a Church Service and family 
meal. Sometimes there is a special Christmas Day 
'Sunday School' in the afternoon at the church, 
where the Christmas Story and other traditional 
stories are told. These are often the only presents 
children will get on Christmas Day because they 
have already received most of their presents on St. 
Nicholas Day. 

Christmas Day is known as 'Eerste Kerstdag' (first 
Christmas day) and the day after Christmas is called 
'Tweede 
Kerstdag' (second 
Christmas day). On 
the second day 
people tend to visit 
their families and big 
shops are also often 
open on Tweede 
Kerstdag. The 
traditional way to 
eat with the family is 
called 'gourmetten', 
which is a little stove 
that is put on the 
table and where 
everyone prepares 
their own meal while seated. 

Many people in The Netherlands also have 
a Christmas Tree in their houses. 

In Dutch Happy/Merry Christmas can be said as 
'Prettige Kerst' (Happy Christmas), 'Zalig Kerstfeest' 
or 'Zalig Kerstmis' (both mean Merry Christmas) or 
'Vrolijk Kerstfeest' (Cheerful Christmas). In West-
Frisian (Frysk) spoken in Friesland/Fryslân)it's 
'Noflike Krystdagen' (Comfortable Christmas days); 
in Bildts spoken in Friesland it's 'Noflike 

https://www.whychristmas.com/customs/santa-claus
https://www.whychristmas.com/customs/santa-claus
https://www.whychristmas.com/cultures/spain
https://www.whychristmas.com/customs/christmas-trees
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Kalfjes, 

where in you will find information about all 

of the activities that the Netherlands Society 

and  

affiliated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 

Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:

………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - member-

ship. Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

42 Taylor St Cambridge 3434  

Speculaas Koekjes 
A basic cookie recipe ideal for cutting into 

Christmas cookies and decorating with the 
grandchildren.  

Ingredients:  

150 g self-raising flour  

150 g plain flour 

175 g soft butter (or margarine to make 
them dairy free)  

150 g brown sugar 

2 tsp speculaas spice  

Pinch of salt  

Milk to mix (approx. 1/4 cup)  

Mix all the ingredients (except the milk) 
using a food mixer or food processor or 
by hand. Add a little milk gradually to 
make a pliable dough. Roll into a sausage 
shape approximately 6 cm diameter. 
Wrap in plastic wrap and rest in fridge for 
30 min. Unwrap and cut in to slices 1 cm 
thick. Cut cookies and place on lined bak-
ing tray.   

Bake 170C for 10 min.  

Decorate with icing and sprinkles.  

News from the Netherlands Embassy 

 Passport application center to open in 

Auckland!  

Great news for all passport holders in Auckland. From 

early 2023 it will be possible for customers to apply for a 

passport at VFS Global. This is an external service pro-

vider based in Auckland CBD. Our embassy will continue 

to process applications but customers will also have the 

option to apply at VFS Global in Auckland.  

Visit their website  https://www.netherlandsandyou.nl/
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President    Wies van den Berg 07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz   

Treasurer    Lisa Merts      07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 

Secretary    Yolande Sloet   07  834 2116 yolandesloet@hotmail.com  

Committee member  Auk ter Veen   07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 

Committee member  Günther Hollman n    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 

Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 

Editor Koetjes & Kalfjes Christina Reymer  0274991330 cmreymer@xtra.co.nz 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 

         Please note your name when paying! 

NZ Netherlands Society Waikato      42 Taylor St Cambridge 3434 

Website: www.Dutchclubwaikato.com        email: netherlands.society.waikato@gmail.com 

Committee  

Affiliated clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummiclub - Hamilton    

Contact: Harry Stevens     07 8540720 harrystevens@hotmail.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

Contact: Caroline van Schie 027 325 5198 Kerolientje@outlook.com      

Rik Klub  

Frank Broekmans       applefrank51@gmail.com 

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@xtra.co.nz 
Secretary       Iepie Dykstra   027 222 4995  friezin63@gmail.com  

Treasurer       Jos Jongenelen    Westpac Bank   03 1555 0016502 00 

 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton www.netherville.com 

President       Don Shergold  07-855 7287  email: nethervillevillage@xtra.co.nz  

Tasman Village  Inc. Morrinsville  07 889  1933         www.tasmanvillage.co.nz 

President         Rob Downing  0272549638 email: office@tasmanvillage.co.nz 

 

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.dutchcommunities.co.nz 

Upcoming events:  

Sinterlaas: Sunday 4 December, Girl Guides' Hall, Hungerford Cres, Hamilton 

Cambridge Market: Kerstmarkt op 17 december 2022, Bridges Church 28 Duke Street, Cambridge 

Kerstviering: Sunday 18th December, 2 pm. Netherville Hall, 4 Admiral Crescent, Hamilton 

  

mailto:friezin63@gmail.com
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      Cambridge  

       Dutch Market 

       @Bridges Church Cafe 

     28 Duke Street 

 Last Saturday of the month   

If undelivered, please return to: 

42 Taylor Street 

Cambridge 3434 

44 Hopkins Road 


