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Van de voorzitter 

Hoera, we hoeven geen 

mondkapjes meer op, tenzij 

we bij de dokter, drogist of 

verzorgingsthehuis zijn. 

Vreemd om gezichten te 

zien in de winkel. Mensen kunnen  weer zien dat je 

ze vriendelijk toelacht; maar ook als je een raar 

gezicht trekt!  Jammer genoeg ging de Dutch 

Market in Cambridge niet door in augustus daar een 

aantal van de vrijwilligers thuis zaten met Covid. 

Gelukkig is iedereen er goed doorheen gekomen. 

Als deze K&K bij u in de bus ligt zit de september 

Markt er al weer op. De Friendly Support Network 

(FSN) wordt gesponserd door de Dutch Market en 

kan zo hun vrijwilligers steunen met hun bezoeken 

aan ouderen in de Nederlandse gemeenschap in de 

Waikato. De populaire Games Days word ook 

georganiseerd door FSN en geeft veel mensen een 

gezellig uitje en de nodige competitie of het nou 

klaverjassen is of rummikub, of een van de andere 

spelletjes die ter beschikking zijn.  

Samen met Lisa Merts hebben we 

poffertjes gebakken voor de 310 leerlingen 

van de Morrinsville Intermediate School. Het thema 

van de maand was ‘diversity’ en op de laatste dag 

vierden de kinderen en leerkrachten hun culturele 

achtergrond. Ik heb nog nooit zoveel poffertjes in 

zo’n korte tijd gebakken! Met 4kilo meel, een raatje 

eieren en 7.5 liter melk hadden we aardig wat 

beslag. De leerkracht die de Nederlandse les en 

cultuur had gebracht en ons uitnodigde, heeft zelf 

Nederlandse ‘roots’ en is  een kleindochter van Jim 

van Hellemond, een van de eerste leden van de 

Correspondence address 

Letters to the editor guideline: Letters may be 

edited without consultation to meet style and 

available space. 

Supplied photos with letters may be used if they 

are of high enough quality both in content and in 

resolution. 

 

DEADLINE FOR COPY is the 20th Nov 2022 for Dec K&K.  

Send to: cmreymer@xtra.co.nz 

From the Editor 
Immigration stories come to the fore this month as it 

was seventy years ago that my parents boarded the SS 

Waterman as a young newly engaged couple, to begin a 

new life on the other side of the world! (My Mum’s  

story is on pp8-9). Approximately 10,500 Dutch 

migrants made that journey between 1951 and 1954, 

most on one four or five converted troop carriers from 

the Dutch Indonesian war (they are named on page 9). I 

consider the Waterman my “waka” as I give my 

whakapapa (genealogy)  as our younger generations, 

Maori or Pakeha, are being encouraged to do. Which is 

your “waka”?  This is a question I ask Dutch visitors to 

Zenders when they come to celebrate Oma’s birthday or 

an anniversary or whatever. Some know and are too 

keen to share their stories, and others, particularly 

second or third generation Dutch-kiwis, may not, and 

are prompted to ask their Oma or Opa or some family 

member before that knowledge is lost. It is often said, if 

we don’t know where we come from, we cannot know 

where we are going.  

In this issue there are the usual reports and notices 

from the various  organisations associated with the 

Dutch community in the Waikato, and also some stories 

of general interest, some in Dutch and some in English. 

If you would like to share your stories, in Dutch or 

English, of your experiences of life in the Netherlands, 

your migration experience, or  early life in New Zealand, 

we’d love to have them.   

Happy reading,  and maybe we’ll see you at Zenders on 

the 12th October for the Koffie Morgen.  

Christina Reymer  
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 Cambridge Klaverjasclub 

 

 

 
Hallo allemaal 

Hier weer een klein berichtje van de Cambridge 
klaverjas club. 

Is het niet heerlijk dat het voorjaar overal te zien is. 

Prachtige bomen  in de bloei, het eerste groen aan de 
bomen. Ik had van een goede vriend wat tulpenbollen 
gehad en die staan nu prachtig in de bloei.  Kortom ik 
ben blij dat de winter voorbij is. 

Bij ons op de kaartclub gaat alles zijn gangetje. We 
hadden steeds maar rond de 15 spelers. Er waren wat 
leden naar Nederland en een aantal leden hadden de 
covid. Maar gelukkig is iedereen er weer goed van 
genezen.. En het is leuk al de ervaringen te horen van 
de leden die weer terug zijn van hun reizen. 

Dus we gaan elke week graag weer naar de klaverjas 
avond. Heb je ook zin? Kom gerust eens kijken  in het 
Cambridge community centrum op maandagavond. 

 

Vriendelijke groeten 

Caroline van Schie 

Waikato Society. Met deze initiatieven blijft de 

Nederlandse cultuur in de aandacht van de komende 

generaties. Als Netherlands Society willen we graag 

helpen om onze cultuur te delen. 

Wies van den Berg 

 

 

 

EuroFest 

We had to cancel the 2021 Eurofest due to Covid. The 

plan was to hold the Festival in 2023, however, the 

Hamilton Garden Pavilion refurbishment is going to 

take at least six months during 2023 and will not be 

available. We have pencilled in September 2024.  It 

sounds like a long time away, but the months are racing 

by very quickly. It will give us plenty of time to get 

others involved and make it a great event. Thank you to 

all who have already indicated they are available to 

help with the organisation. Please send me an email if 

you look to be part of the Festival. 

Wies  

Europe   
Can you match the flags to countries?  

In Memoriam:  Kees van Gisbergen 

Kees van Gisbergen passed away on the 28th of  Au-

gust at the age of 96. Both Kees and wife Marietje 

were members of the Waikato Dutch Choir and Kees 

was one of the first Presidents of The  Netherville  

Retirement Village Trust. Rest in peace. 
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Schuren op het platteland. 

 

Op het platteland is alles ruimer, dat spreekt vanzelf. De 

percelen zijn groter dan in de stad en de buren wonen 

verder weg. Huizen zijn ruim en licht zodat de zon ze 

van alle kanten op kan warmen. 

En dan zijn er de schuren. 

Interieurs van huizen zijn voorspelbaar; woonkamer, 

keuken, slaapkamers, etc. 

Schuren, daarentegen, zitten vol verrassingen. 

De schuur bij ons huis was eertijds het domein van de 

vrouw des huizes. Ze droogde er bloemen uit eigen tuin 

en wekelijks kwamen de vriendinnen langs om in de 

schuur bloemstukjes samen te stellen die verkocht 

werden voor het goede doel. De schuur stond vol met 

tafels, theater decors, kerstversieringen, vazen, bloe-

men, takken en tierlantijnen. Ze hebben samen heel 

wat geld ingezameld met al dat geknutsel. 

Sinds wij er wonen, geniet mijn man van de schuur. Hij 

heeft er zijn indrukwekkende houtvoorraad in opgesla-

gen, zijn tuingereedschap en onnoemelijk veel andere 

dingen die ooit nuttig kunnen zijn. 

Onze achterbuurman heeft een grotere schuur dan wij. 

Hij is een gepensioneerde boer en hij bewaart alles. On-

langs heeft hij zijn bach verkocht en de volledige inven-

taris werd als het ware door de schuur opgeslokt. Er is 

ruimte zat naast de aanhangwagen, de grasmaaier, de 

traktor, de 1952 Austin en de 1995 Mitsubishi. Zijn eig-

en auto’s staan natuurlijk in de garage. Hij is erg 

behulpzaam en als je op zoek bent naar bepaalde voor-

werpen, tovert hij ze in een ommezwaai uit zijn schuur 

tevoorschijn. Laatst nog verschenen er uit de cata-

comben een oud hondehok, 6 paalhekken, 2 superlange 

houtklemmen en een stapel voorgesneden lappen vers-

leten tapijt. 

Een andere buurman heeft een hoge schuur met een 

zolder. Hij is een Fonterra ingenieur en hij bewaart ook 

alles, mits het schoon is en bruikbaar. Schoonmaken en 

repareren doet hij zelf. Zijn schuur is zo schoon dat je er 

bij wijze van spreken van de vloer kunt eten. 

Tegenover hem woont een gepensioneerde belegger/

makelaar. In zijn schuur staan uitsluitend dure auto’s, 

een grijze Mercedes met gele strepen, een rode Por-

sche, een MG met open dakje en een elektrische 

Audi onder andere. Ach, auto’s sparen is ook een 

hobby. 

Verderop in de straat is net een nieuwe schuur ge-

bouwd. Ik ken de mensen en ben er eens gaan 

kijken. De schuur staat nu al tot de nok toe vol met 

een tweedehands campervan, een antieke auto, 

administratie van 40 jaren en stapels dozen met 

familiebezittingen waarvan de eigenaars niet eens 

meer weten wat er in zit. 

En dan is er nog de schuur van een andere gepen-

sioneerde boer, die definitief afstand heeft gedaan 

van het boerenschuur idee. In zijn schuur staan al-

leen nieuwe dingen: Een luxe 4W Drive, een top of 

the range John Deere ride-on grasmaaier, diverse 

glimmende tuingereedschappen en een Maserati. 

Mocht je ooit een bezoekje brengen aan kennissen 

op het platteland, vraag dan of je de schuur mag 

zien. Altijd succes verzekerd. 

Baukje Lenting 

 

A Dutch Humble Farmhouse : Red Doors, Black Roof & 

Brick walls (2015)        J U S T B L U E D U T C H  

https://justbluedutch.com/
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Haring is er ook weer en wist je dat we bevroren Kroketten 
en Bitterballen verkopen in de shop en keuken. 

Fred en Ineke zijn er met hand gemaakte kaarten, photo’s 
en schilderijen en natuurljk is Wies er met de Poffertjes. 
Carolien met haar prachtige planten en Annemiek geeft 
ons al een voorproefje van Kerstmis Voor de kinderen is er 
ook genoeg te beleven. 

De sjoelbak is erg in trek bij groot en klein. 

Tot ziens op de volgende markt. 

Mocht je er niet zeker van zijn of de markt door gaat mag 
je mij bellen. 0220355302 

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur. 
 
Met vriendelijke groet, 

Huub Verstegen 

Mob  0220355302 

Email h.l.verstegen@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

Sjoelen 

During the winter months in 2020, we had some great 

sjoel competition in a number of different places 

through the Waikato. We tried again this year, 

however, there does not seem to be as much interest. 

If people are still keen, let us know and we will 

organise another get-together. 

Wies  

.  

 

Auckland Borrel:  
Ambassador of the Kingdom of 
the Netherlands 
 
Meet the new ambassador at Holland House. 
The consular team from the Dutch embassy in 
Wellington will be visiting Auckland on 11 and 12 
October 2022, where you will be able to apply for 
a Dutch passport or ID card and activate your 
DigiD. 

Date and time 
Tue, October 11, 2022, 5:30 PM – 7:00 PM  

Holland House 123 Rockfield Road Auckland, 1061  

More information: http://netherlandsandyou.social-

previews.top/malcq7 

Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Allereerst onze verondschuldeging dat er geen 
Dutch Market was in augustus. 

Te veel zieken en ook een paar op vakantie naar 
Nederland had ons doen besluiten om de Markt 
niet door te laten gaan. 

We hadden het zo veel mogelijk via media laten 
weten, maar voor hen die toch te vergeefs naar 
Cambridge zijn gekomen voor een gezellige 
morgen nogmaals onze veronschuldeging. 

Hopelijk was dit de enige keer, daarom Noteer  29 
october  26 november en de Kerstmarkt op 17 
december in je agenda dan zorgen wij voor DE 
koffie en natuurlijk een lekker speculaasje erbij. 

En als je trek hebt in een kroket of bitterbal die 
hebben we natuurlijk ook weer, oliebollen en niet 
te vergeten de Nederlandse produkten in de 
winkel.  

http://netherlandsandyou.social-previews.top/malcq7?fbclid=IwAR07N5ovGYCieQswSdXJaC1ldZzERro9eL8oq8_TXyPNr4yaroXBQTpT55g
http://netherlandsandyou.social-previews.top/malcq7?fbclid=IwAR07N5ovGYCieQswSdXJaC1ldZzERro9eL8oq8_TXyPNr4yaroXBQTpT55g
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ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON 
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33 

hans@goudacheese.co.nz 
 

245 CAMBRIDGE ROAD 
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33 

addy@goudacheese.co.nz 
 

www.goudacheese.co.nz  
www.cheeseonline.co.nz 

 

 

 

 

 

 

Specials available in each shop 

 

FRIENDLY SUPPORT NETWORK  

   WAIKATO 

 

FSN Gamesdays Progamme 2022  

 
Monday 14 November in Netherville. 

We always start at 09:30 with coffee and 
the games start at 10:00 am. 

 

KOFFIE MORGEN 

De koffie morgen wordt 
gehouden weer, deze keer 
op 12 Oktober. Het plan is 
om de 2de Woensdag van 
elke maand gezellig bij 
elkaar te komen. 

 
12 October 10.30 uur 
Venue: Zenders Cafe  
44 Hopkins Road  (formerly Ruakura Rd) 
Newstead, Hamilton  
Tot ziens, op de koffie! 

Heb je vragen,  

bel of txt me even 0272823467 

Hendrieka Van Weeghel 

WORDFIND 

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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Fantail 
De Fantail Rhipidura fuliginosa placabilis is voor 

mij  de meest geliefde vogel van New Zealand, ze 

zijn maar 16 cm groot waarvan de staart meer 

dan de helft bevat. 

Volgens de Maori was de Fantail verantwoordelijk 

voor de dood in de wereld, de Fantail heeft zich 

totaal ingeburgerd in de bewoonde wereld. 

Het is een soort van de waaierstaart  

vliegenvangers, en deze bevat 48 soorten over de 

hele wereld. De familie waar onze Fantail bij 

hoort zien we in het Zuid Oosten van de oude 

wereld, van de Himalaya’s tot Australie, New 

Zealand en Polynesie. 

Hun zang is een gevarieerde melodie van 

verschilende hoogte en hun alarm roep is een 

scherpe schril. 

Ze zijn vrij donker van kleur  naar het zwart  toe 

met een witte streep boven de ogen en rond de 

keel. De staart is wit met een zwart randje wat 

dan weer meer zwart wordt,  naar het midden 

een geel bruine borst en zwarte vleugels. 

Op het Zuid Eiland komt ook een zwarte variant 

voor, dat is maar 5% van de populatie. Het 

voedsel bestaat alleen uit Insecten die ze altijd in 

de vlucht vangen. En hun waaierstaard is daar 

een goede hulp bij zodat ze snel van richting 

kunnen veranderen. Ze zitten vaak op een hogere 

plek in een boom of struikachtige omgeving te 

kijken of er ergens een grote hoeveelheid van 

beweging is van inseckten waar ze dan behendig 

doorheen manuovreren.We zien ze vaak samen 

met Whithead en Silvereye 

Je hebt mischien wel eens gemerkt wanneer je in 

het bos  of in je tuin loopt en er zijn Fantail’s aan 

wezig dat ze om je heen blijven vliegen, dat komt 

omdat we dan insecten opjagen wat voor hen 

weer voedsel is. 

Ze maken een komvormig nest wat bestaat uit 

mossen, veertjes en ander zacht materiaal en 

broeden van augustus tot februari. Ze leggen 2 

tot 5 eieren die zacht geel zijn met bruine 

vlekjes. Ze hebben wel 4 tot 5 legsels in een 

seizoen die ze samen uit broeden over 15 dagen. 

Na veertien dagen vliegen de jongen uit. 

 Een interessante bijkomst is dat dan het 

mannetje zorgt voor de jongen terwijl het 

vrouwtje weer een nieuw nest bouwt.  

Dat de Fantail het zo goed doet ten opzichten 

van de andere kleinere vogels komt 

waarschijnlijk doordat ze zoveel broedsels per 

jaar hebben en daardoor meer overleving 

kansen. Men heeft de ervaring dat op plaatsen 

waar het vergif 1080 voor ratten en muizen 

word gebruikt de populatie Fantails wordt 

verdubbeld. 

Groetjes en tot de volgende keer. 

Huub Verstegen   

 

 

Foto Huub Verstegen 
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 On the 7 Nov 2022 Betsy Reymer celebrates 70 years in New 

Zealand, arriving on the SS Waterman in Wellington.  This is 

her story…  

Immigration  

Sitting around the table, Pa always talked about 
immigration. He was keen to go himself, but Mou 
(Mum) opposed it. But Pa often brought the topic 
up, so one day I said to him ‘Do something or 
don’t talk about it anymore!’ and that was the 
start of applying.  

The four eldest in the family, Cathrien, Jan, Wim 
and I all put in applications to immigrate to NZ 
which took nearly a year to complete. In the mean 
time we went to parties and dances like usual. I 
had met Jan Reijmer, my future husband on a bike 
trip with my girlfriends to Gelderland.  

Eventually I told him we were going to NZ, leaving 
the country, and he decided he wanted to come 
too. So he went home and told his mother, who 
said ‘No way! He persevered for a while, and then 
Trees (his sister) said ‘Let him go, Mum, because 
he’ll go anyway, and now he can nicely go with 
the Mullers, which is better.’ So she consented.  

Jan had applied in 
Arnhem through an 
agent, and he was ac-
cepted before us and 
could leave in a few 
months’ time, in Octo-
ber. As our papers 
were not ready, Jan 
decided we had better 
get engaged before 
he left, as he joked he 
didn’t want to be left 
in NZ by himself. So 
the week before he 
was due to leave, we 
became engaged.  

We had an engagement party, which both families 
attended, in the Purmer. The next morning, my 
girlfriend came over, (whose phone number we 
had given as a contact because we had no phone), 
and she called out ‘Bets, if you want to go to NZ, 
you have to come to the office this afternoon to 
Harlem to finalise the papers’. My sister’s boy-
friend, Piet Koning (who also wanted to emigrate) 
said he’d take us there in his car, a Ford. We went 
on a Wednesday to The Hague, to get signatures 

or stamps for the boat leaving in four days. But 
they could only take two people, Wim and I. 
Cathrien, Piet and Jan had to wait.  

On the Thursday and Friday I packed my bag, 
only had a weekend type bag and one big suit-
case on the boat. Mum said “here, at least 
have a woollen blanket.” 

Jan was more organised as he had known for 2 
or 3 months when he could go. His sisters 
Trees and Willy packed his bag, with new 
shoes, new undies and his red hankies, blan-
kets and sheets, 4 pairs of trousers, but no 
shorts (so the first thing we did when we got to 
NZ and work on the farm, was cut the legs off 
his trousers to make shorts because it was so 
hot here, coming in November!). Most of the 
bigger stuff came in the green ‘kist’ (chest/
trunk), as we were allowed ½ cubic metres free 
for each person. My surplus came with Cathri-
en a half a year later, my sewing machine, pots 
and pans, dishes, a six pieces dinner set, blan-
kets and a few sheets, and about 10 meters of 
material for curtaining (which I made into a Jan and Bets’ engagement 

photo 4 Oct 1952 

The families on the wharf in Rotterdam saying goodbye, 

many of them never seeing their families again ... 

The SS Waterman 
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bedspread and matching curtains for our bedroom 
after we got married).  

With Koning’s car, they took us to Rotterdam, with 
Dad and Mum too, and Cathrien. Wim was still in 
Gelderland, so he came with Jan Reijmer and we 
met in Rotterdam, and we three (Wim, Jan and I) 
boarded the ship.  

 

The boat was called the SS Waterman, formerly 
used to send soldiers to Indonesia.  It felt a bit fun-
ny, we had the feeling it would be temporary, that 
if we didn’t like it we could go back. We felt adven-
turous, to go and see what it was like in the other 
side of the world. I don’t think I was really nervous, 
more excited. When we got on the boat we were 
appointed our rooms. I was with several other 
women in four bunks. Across from the bunkroom 
was a shared bathroom, toilets and showers. Meals 
were in a huge dining room, on long tables. We 
could sit where we liked. Little Indonesian boys 
were serving us, speaking in half Indonesian Dutch. 
Wim always wanted more food! When he asked for 
it, the waiters would say ‘Ister niet meer.’ (which 
means there is no more). On the boat we sat talking 
and laughing a lot, watching other people and play-
ing cards. We sat mostly outside on deck through 
the warmer countries.  We stopped at Willemstat, 
Curacao, for refuelling and fresh food, I guess. We 
went walking in the town, called in the pub and the 
boys had a beer there. We got the feeling we were 
now on our own, we had to think for ourselves but 
we were still with all the other immigrants, so we 
felt we had lots of support, with so many others, we 
were all in it together. We went through the Pana-
ma Canal. Next stop was Tahiti, where we enjoyed 
the bananas growing along the roadside. We 
brought armfuls into our bunkrooms. It was a deli-
cacy in Holland, you only got one at Christmas time 
if you were lucky, so we ate ourselves full! 

Between Tahiti and Wellington we hit a big storm. 
All the port holes were closed, the ridges were 
raised on the tables so the plates didn’t slide off. 
That was the only night I was a bit seasick. Of 
course, Jan had his jokes on the boats. One day it 
was a fine day, he said ‘look look’ and everyone 
came out to see, but there was nothing!  One lady 
said ‘don’t all go on one side it might tip over’ as if a 
ship would notice 100 people! I had never thought 
about how to keep busy on the boat. By chance I 
had a Tunisian crochet needle and some cream 

wool and so I crocheted trousers, hat and dress 
with little pompoms on it. Later our daughter, 
Christina wore it about once but my babies 
were all too big so I gave it to her to use as 
doll’s clothes. Other people knitted.  I was 
pretty well kept busy doing washing almost 
every day because it was so hot, we sweated so 
much. I had to wash for Jan and Wim and my-
self, down at the wash tubs by the engine 
rooms. We had to stand in a line to get our 
turn.  Often women were there with little chil-
dren and I let them go before me.  

Finally we arrived in the late afternoon on 5th 
November 1952, in Wellington harbour. On the 
6th we were allowed to get off. At first I saw all 
the lights on the hills and wondered how peo-
ple built up there and got about with cars. In 
the daytime, we saw all the wooden houses 
with tin roofs and I thought ‘what a shanty 
town’, I wondered what the rest of the country 
was like if this was the capital! But then this 
was an immigration country, they couldn’t have 
it better than that just yet. It was strange too, 
to see so many dark skinned people too. 

Betsy Reymer-Muller  

Editor’s note: 
Between 1951 and 1954 approximately 10,500 im-
migrants arrived from the Netherlands, transported 
by converted troop carriers from then Dutch Indone-
sian war of 1946-49.  We Dutch-Kiwis might regard 
these as our “waka”; we can name them as the Wa-
terman, the Groote Beer, De Zuiderkruis (Southern 
Cross), the Sibajak, and the Willem Ruys.  

Wim Muller, Jan Reijmer and Betsy Muller  

arriving in Wellington  
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Kalfjes, 

where in you will find information about all 

of the activities that the Netherlands Society 

and  

affiliated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 

Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:

………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - member-

ship. Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

42 Taylor St Cambridge 3434  

 

Teresa’s Quick Scones  
A great option when you have unex-

pected guests and nothing in the pantry!  

 

 

 

 

Ingredients:  

4 cups self-raising flour  

330 ml cream 

330ml soda (or lemonade or beer) 

Combine all the ingredients to make a 
dough (the less mixing and kneading the 
better). Roll out to 3cm thick, cut rounds 
or squares. Bake 200C for 10 min.  

Variations:  

Add grated cheese, bacon, herbs to make 
savoury scones.  

Add dates or sultanas to make sweet 
scones.  

Make Pinwheel Scones (pictured): Roll 
out dough and sprinkle with cinnamon 
and brown sugar, roll up, cut into slices 
and bake.  

Or serve plain with butter, jam and 
cream.  
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President    Wies van den Berg 07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz   

Treasurer    Lisa Merts      07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 

Secretary    Yolande Sloet   07  834 2116 yolandesloet@hotmail.com  

Committee member  Auk ter Veen   07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 

Committee member  Günther Hollman n    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 

Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 

Editor Koetjes & Kalfjes Christina Reymer  0274991330 cmreymer@xtra.co.nz 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 

         Please note your name when paying! 

NZ Netherlands Society Waikato      42 Taylor St Cambridge 3434 

Website: www.Dutchclubwaikato.com        email: netherlands.society.waikato@gmail.com 

Committee  

Affiliated clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummiclub - Hamilton    

Contact: Harry Stevens     07 8540720 harrystevens@hotmail.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

Contact: Caroline van Schie 027 325 5198 Kerolientje@outlook.com      

Rik Klub  

Frank Broekmans       applefrank51@gmail.com 

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@xtra.co.nz 
Secretary       Iepie Dykstra   027 222 4995  friezin63@gmail.com  

Treasurer       Jos Jongenelen    Westpac Bank   03 1555 0016502 00 

 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton www.netherville.com 

President       Don Shergold  07-855 7287  email: nethervillevillage@xtra.co.nz  

Tasman Village  Inc. Morrinsville  07 889  1933         www.tasmanvillage.co.nz 

President         Rob Downing  0272549638 email: office@tasmanvillage.co.nz 

 

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.dutchcommunities.co.nz 

Upcoming events:  

FSN Games Day: Monday 14 Nov at Netherville  

  coffee  9:30am, games start at 10:00 am. 

Cambridge Market: 29 October, 26 November 2022, Bridges Church 28 Duke Street, Cambridge  

Sinterlaas: Sunday 4 December, Girl Guides' Hall, Hungerford Cres, Hamilton 

mailto:friezin63@gmail.com
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      Cambridge  

       Dutch Market 

       @Bridges Church Cafe 

     28 Duke Street 

 Last Saturday of the month   

If undelivered, please return to: 

42 Taylor Street 

Cambridge 3434 

44 Hopkins Road 


