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Van de voorzitter 

25 jaar lang had ik weinig 

te maken met 

schoolvakanties: onze 

kinderen gingen naar de 

universiteit of werkten en 

de vakanties gingen voorbij zonder dat je 

daar erg in had. Nu drie van onze 

kleinkinderen op school zitten, kunnen we 

een steentje bijdragen met de opvang en 

zelfs een mini-vakantie programma 

organiseren. Ze zijn zelfs mee naar mijn werk 

geweest en hebben keurig een uur lang 

muisstil gezeten terwijl mijn studenten een 

proefexamen deden! De beloning was Burger 

King, best lekker zo voor een keer. Over een 

maand gaat nummer vier naar school en dan 

kunnen opa en oma voor alle drie gezinnen 

bijspringen. Het is voor de meeste gezinnen 

niet weggelegd om van één inkomen rond te 

komen en de vakantie programma’s zijn 

peperduur. Veel nieuwe emigranten hebben 

geen grootouders om op terug te vallen en ik 

hoop dat de jonge Nederlandse gezinnen 

toch contact hebben met de oudere 

generaties in hun buurt. Wel is contact via 

internet via Whatsap, Zoom, Skype en 

Facebook simpel om contact te houden met 

familieleden in Nederland. Heel wat sneller 

en intiemer dan de brieven en de enkele 

telefoontjes waar de eerdere emigranten het 

mee moesten doen. 

Covid houdt ons in de ban en gooit nog al 

eens roet in het eten. De Cambridge Dutch 

Market in juni was goed bezocht, maar helaas 

moesten een aantal mensen de nasi lunch 

afzeggen. We waren toch nog met 30 plus 

een aantal kinderen en het was echt gezellig. 

Er was niets over, dank zij de bakjes die snel 

gevuld werden om ’s avonds thuis nog eens 

Correspondence address 

Letters to the editor guideline: Letters may be 

edited without consultation to meet style and 

available space. 

Supplied photos with letters may be used if they 

are of high enough quality both in content and in 

resolution. 

 

DEADLINE FOR COPY is the 20th Sep 2022 for Oct K&K.  

Send to: cmreymer@xtra.co.nz 

From the Editor 

Braving gale force winds and horizontal rain, I 

picked my first daffodils this week, a sweet promise 

that spring is just around the corner, and this torrid 

weather will exhaust itself!  And the tulips planted 

over the last month or so are all starting to pop up 

through the ground! If you need an excuse to visit  

Zenders, perhaps this is it; come see our tulips!  (A 

few of the amazing examples we had last year are 

on the front cover). Although of course we do not 

hold a monopoly on tulips. Hamilton Gardens 

promises a good display, and if you want to venture 

further afield, I believe Rotorua has a spectacular 

display in its city centre  street medians. Wellington 

Gardens also has a wonderful display. And if you 

have your own, please send in pictures of your 

tulips –we could do a page of spectacular tulip pics.  

Meanwhile, I hope you are enjoying the variety of 

articles and news updates we have on offer in this 

edition. This month we have reprinted an article 

from the Zevenaar Post, which we hope you find 

interesting as it reflects the power of connections 

being made globally by what we do and who we 

are locally.  The Embassy newsletter makes similar 

connections, as do your local news updates. Your 

comments and contributions are always welcome. 

Best wishes warmer and brighter days this spring, 

and happy reading.  

Christina Reymer  
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Cambridge Klaverjasclub 

 

 

 

 

Hallo allemaal 

Inmiddels midden in de winter en 
halverwege het jaar. Deze week (11 juli) 
beginnen we weer aan een nieuw termijn 
met onze competitie. De Winnaar van het 
2de termijn is Paul Derkx. 

Met de grenzen weer open gaan er wat 
leden naar Australie en ook natuurlijk naar 
Nederland. Het is  heerlijk dat we deze 
vrijheid weer hebben en naar de familie 
kunnen. Ikzelf ben net 10 dagen terug uit 
Nederland. Het was echt fijn al mijn broers 
en zussen met hun gezinnen allemaal weer 
te zien. En Nederland blijft natuurlijk een 
gezellig land met heel veel gezellige 
terrasjes. Een kleine complicatie was dat ik 
covid kreeg een paar dagen voor mijn 
return. Dus moest mijn terugreis 10 dagen 
verzetten. 

Maar zal reizen ooit nog weer gewoon 
worden als voorheen? Wie zal het zeggen. 

 

Vriendelijke groeten 

Caroline van Schie 

 

te genieten; de pot met pindasaus zag er uit of 

die was uitgelikt! We waren van plan om na 

afloop een paar potjes Bingo te spelen, maar 

zullen dat maar een andere keer doen. Zo te zien 

waren de gasten toe aan een middagdutje na die 

lekkere lunch. We hadden het allemaal te druk 

om er aan te denken op foto’s te maken, sorry.. 

Onze ambassadeur, Mira Woldberg, heeft haar 

tijd in Nieuw Zeeland er opzitten en begint een 

nieuwe positie in Duitsland. Mira heeft op 

verschillende plaatsen al afscheid kunnen 

nemen en op 27 juli doen we dat op zoom met 

de Federation. Mira heeft de Nederlandse 

bevolking gesteund met de ‘pop-up desks’ en 

haar passie voor fietsen dat de Big Dutch Bike 

Ride mogelijk maakte. Joost de Bruin 

presenteerde als voorzitter van de Federation de 

ambassadeur met een Pounamu als dank en 

aandenken aan haar tijd in Nieuw Zeeland.  

Er waren zo’n 25 leden aanwezig tijdens de 

AGM, wel misten we Harry en Wilhelmina 

Stevens. Heel vreemd, daar zij zelden iets 

missen. Tijdens de Games Day een dagen 

verklapten ze dat ze de vergadering gemist 

hadden omdat ze hun 60 jarige huwelijks feest 

vierden. Een heel goede reden dus. Gefeliciteerd 

Harry en Wilhelmina!  

Wies van den Berg 



 4 

 

 

 



 5 

Dutch translated ….(literally). 

NEDERLANDS?  

Een kaasschaaf is zo Nederlands als wat, en je zou 

dan ook verwachten dat dat apparat is uitgevonden 

door iemand in de Lage Landen. Niets is echter 

minder waar. Een Noorse meubelmaker, Thor 

Bjorklund (1889-1975), ergerde zich eraan dat hij 

met een mes geen dunne plakjes kaas kon snijden. 

Hij ging op zoek, naar een oplossing. En hij vond die. 

Hij nam de schaaf , waarmee hij gewoonlijk hout 

glad maakte, en na veel uitproberen lukte het hem 

de kaasschaaf te maken zoals wij die kennen. In 

1925 vroeg hij er patent op aan, en het is nog steeds 

een belangrijk Noors uitvoerproduct.  

(Source: Dutch Day Calendar)  

 

 

Cambridge Dutch Market 

Hallo allemaal 

Als team van de Dutch Market zijn we helaas genoodzaakt 

om de prijzen aan te passen ivm de stijgende kosten, dit is 

de eerste verhoging sinds de markt begon in Juni 2016. 

Zoals jullie op de juli markt gemerkt hebben zijn de prijzen 

met $ 0.50 cent verhoogd. 

De 15 Oliebollen en 15 Bitterballen veranderen we naar 12 

voor $10.00. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

We blijven de zelfde lekkere DE koffie sckenken en de 

kwaliteit van de oliebollen en andere lekkernijen blijft het 

zelfde. 

Noteer 27 augustus en 24 september in je agenda dan 

zorgen wij voor DE koffie en natuurlijk een lekker 

speculaasje erbij. 

En als je trek hebt in een kroket of bitterbal die hebben we 

natuurlijk ook weer, oliebollen en niet te vergeten de 

Nederlandse produkten in de winkel.  

Haring is er ook weer en wist je dat we bevroren Kroketten 

en Bitterballen verkopen in de shop en keuken. 

Fred en Ineke zijn er met hand gemaakte kaarten, photo’s en 

schilderijen en natuurljk is Wies er met de Poffertjes. 

Carolien was er afgelopen maanden niet zij genoot van een 

welverdiende vakantie bij en met haar familie in Nederland. 

Met de juli markt is ze er weer bij met haar mooie bloeiende 

planten. 

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. 

De sjoelbak is erg in trek bij groot en klein. 

Tot ziens op de volgende markt. 

Mocht je er niet zeker van zijn of de markt door gaat mag je 

mij bellen. 0220355302 

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Huub Verstegen 

Mob  0220355302 

Email h.l.verstegen@gmail.com  
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ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON 
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33 

hans@goudacheese.co.nz 
 

245 CAMBRIDGE ROAD 
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33 

addy@goudacheese.co.nz 
 

www.goudacheese.co.nz  
www.cheeseonline.co.nz 

 

 

 

 

 

 

Specials available in each shop 

 

FRIENDLY SUPPORT NETWORK  

   WAIKATO 

 

FSN Gamesdays Progamme 2022  

 
Monday 12 September in Tasman village  

Monday 14 November in Netherville. 

We always start at 09:30 with coffee and 
the games start at 10:00 am. 

KOFFIE MORGEN 

De eerste koffie morgen 
wordt gehouden op 10 
Augustus. Het plan is om 
de 2de Woensdag van elke 
maand gezellig bij elkaar 
te komen. 

10 Augustus 10.30 uur 
Venue: Matte Black Cafe 
64 St. Andrews Terrace  
Saint Andrews, Hamilton 
 
14 September 10.30 uur 
Venue: Punnet Eatery and Cafe 
337 Newell Road 
Tamahere 
 
12 October 10.30 uur 
Venue: Zenders Cafe  
44 Hopkins Road  (formerly Ruakura Rd) 
Newstead, Hamilton  
Tot ziens, op de koffie! 

Heb je vragen,  

bel of txt me even 0272823467 

Hendrieka Van Weeghel 

WORDFIND:  Games Day  

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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Goldfinch 
 

Beter bekent als Putter en in het nederlands; 

Distelvink  Cardeulis cardeulis is zijn latijnse 

naam. In Nieuw Zeeland zijn ze al in 1862 

geariveerd vanuit Europa het is dus geen vogel 

die hier orgineel thuis hoordt. 

Het zijn mooi gekleurde vogels, 12.5 cm groot 

met een rood gezicht en zwart witte kop en 

staart,  een gele band over de vleugels en 

bruine rug. 

Ze komen over heel NZ voor tot op 500 mtr 

hoogte maar je ziet ze nooit in dichte 

bebossing. 

Hun voedsel bestaat uit zaden van distels, waar 

waarschijlijk de nederlandse naam vandaan 

komt, maar elke vorm van zaad staat op hun 

menu, daarom zien we ze op het ogenblik in 

grote getalen wel tot 100 vogels in weilanden, 

bermen en zelfs in onze tuinen waar ze 

genieten van de graszaden. In de broedtijd 

leven ze meestal als koppel alleen en legt het 

vrouwtje haar 5 a 6 licht grijze eieren in een 

keurig verzorgd nest van grassen,  mos en distel 

pluis in een  sterk vertakte boom. 

De broedtijd is van october tot februari en het 

vrouwtje bebroed de eieren 11 dagen terwijl 

het door het mannetje word gevoerd. Het 

mannetje blijft in die tijd in de buurt en zingt uit 

volleborst een melodieuze zang die aangenaam 

is om naar te luisteren. De jongen vliegen na 

zo’n 14 dagen uit en daarna volgt er meestal 

een tweede broedsel. 

Dat ze al in eind 1800  in Nieuw Zeeland  zijn 

gearriveerd is in mijn inziens niet vreemd 

omdat in die tijd het een populare vogel was 

en werd dan ook masaal gevangen om in een 

kooi te hebben. Vangen deed men meestal 

met dunne stokjes  waar lijm aan werd 

gedaan en op voornamelijk distels geplaatst. 

Ze werden  niet allen gevangen  voor de 

mooie zang, maar men kon ze leren om zelf 

voor hun voedsel te zorgen door het voer in 

een bakje aan een touwtje naar zich toe te 

trekken, maar ook werd er  wel een soort van 

put in de kooi gemaakt waarna er een 

miniatuur emmertje aan een touwtje werd 

gehangen zodat ze zelf konden water putten, 

vandaar waarschijnlijk hun naam Putter. Er 

staat een filmpje op You Tube (Speelduiven.)  

 

Tot de volgende keer 

Huub Verstegen   

 

 

Foto Huub Verstegen 
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Een verhaal ... 

Schapen kijken. 

De winter is nog maar net begonnen en ik heb het 

voorjaar al in mijn hoofd. Bij de buurman in de wei 

lopen namelijk drie lammetjes. Ze zijn een week oud. 

Ik ben dol op die dartele wollige beestjes met hun 

nieuwsgierige oogjes. Ik kan er uren naar kijken. 

Vanmorgen deed een lammetje voorzichtige stapjes 

in de richting van een pukeko. De kennismaking was 

van korte duur. De vogel nam zogezegd de vleugels 

en het lam had het nakijken. 

Vanmiddag volgde ik een gesprek op afstand tussen 

moeder schaap en dochter lam. 

Lam: “Mam, waar ben je?!” 

Moeder: “Hier, in de wei!” 

Lam: ”Maar ik kan je niet zien!” 

Moeder: “Dat is omdat je achter de schuur staat!” 

Zo’n mekkeruitwisseling duurt al gauw een kwartier. 

In mijn keuken vraag ik me dan af of ik naar buiten 

moet gaan om te checken of alles in orde is. Het 

plenst buiten en het geblaat wordt steeds luider. Ik 

trek een regenjas en laarzen aan en stap de hoosbui 

in op zoek naar schapen. 

De kleine heeft de keukendeur gehoord en komt 

voorzichtig om de hoek van de schuur kijken. 

Regenjas en moeder tegelijk in beeld. Ze rent op 

moeder af en dan is het stil. 

Ik ben inmiddels drijfnat. Eind goed, al goed, dus 

maar weer naar binnen. 

Een uur later klinken er weer schapekreten. Ik besluit 

nog even te wachten. Intussen komt de buurman te 

voorschijn met Daisy de Biegel achter zich aan. Het 

verdwaalde lam tuimelt van de composthoop van de 

andere buren naar beneden, rolt tussen de draden 

van de afrastering door en belandt veilig terug in de 

wei. Buurman kijkt peinzend naar een wit en een 

compost-bruin lammetje. Daisy moet met tegenzin 

weer mee naar binnen. 

Zelf hebben we acht schapen, maar geen lammetjes. 

Na vier tragische bevallingen vorig jaar besloten we 

de ram dit jaar niet uit te nodigen. Het is best wel 

lekker rustig zonder Rambo. Elke ram is anders 

natuurlijk en we hebben verschillende karakters 

meegemaakt. 

Onze eerste ram was een knuffelbeest en wilde graag 

geaaid worden. 

Hij werd opgevolgd door Ramses, de springer. Als je 

hem in het nauw bracht, kon hij vanuit stilstand zo 

over het hek springen. De schaapscheerder heeft 

hem ooit drie weilanden verderop weer op moeten 

halen. 

Ram nummer drie was een bully. Hij vrat al het 

goede gras op en joeg de schapen weg. Het zal u niet 

verbazen dat wij hem eerder hebben weggedaan. 

Zijn verdiende loon. 

En toen kwam Drammer. Hij bleek territoriaal te zijn. 

Niet echt handig als je waslijn in de wei staat. 

Drammer probeerde me soms om te duwen als ik in 

zijn wei de lakens op ging hangen. 

Een keer per jaar gaan onze schapen altijd een 

nachtje uit logeren bij de schaapscheerder om 

geschoren worden en Drammer kwam na die 

jaarlijkse logeerpartij niet meer terug. Hij mag nu 

elders domineren. 

Dus, geen ram dit jaar. Ons clubje van acht schapen 

zit lekker in hun vel. 

En intussen geniet ik van lammetjes bij de buren en 

droom van voorjaar. 

Baukje Lenting 

Baukje Lenting woont sinds mei 2015 in 

Tamahere, ten zuiden van Hamilton. 
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Zevenaar, waar ze samen met een joodse moeder en 
kind 46 dagen verstopt zitten in een boerderij aan de 
Kleine Matenweg. 
 
Het is het domein van de familie Reijmer: vader Theet, 
moeder Dora en hun dertien kinderen. Oudste zoon 
Gerrit Reijmer draagt ze daarna over aan de comman-
dant van binnenlandse strijdkrachten (NBS) in Giesbeek. 
Een heldendaad, waarvoor zijn moeder Dora enkele 
maanden na de oorlog dus aandacht vraagt. De pen-
nenkrassen van de ondertekening op het document 
laten aan duidelijkheid niets te wensen over. 
‘Hoogachtend. Wed. M. Th. Reijmer’. Dora’s man Theet 
overleeft de oorlog, maar overlijdt een maand later, 
waarna ze achterblijft met dertien kinderen. 
Ontrafeling geheim 

Jan, de jongste van het gezin, emigreert in de jaren 
vijftig met zijn verloofde Betsy naar Nieuw-Zeeland. Het 
is hun dochter Christina, een nichtje dus van Jossie en 
Annie, die een verbindende schakel vormt in de ontra-
feling van het geheim van de piloten. Christina begint 
in 2012 met haar zussen Teresa en Monique aan het 
realiseren van hun ultieme droom: boerderij Schild-
heuvel, die hun opa ooit bouwde aan de Kleine Maten-
weg, naar Nieuw-Zeeland halen. Ze bouwen de 
boerderij na in Hamilton en beginnen er een hore-
cagelegenheid, hun Zènders Café. “Een paar maanden 
geleden kreeg ik via social media een berichtje van een 
zekere Barbara Lorne”, vertelt Christina via Skype. “Zij 
woont in Spanje en had de foto’s van Schildheuvel en 
de naam Klein Maat ontdekt op internet. Zij gaf aan dat 
haar vader er vroeger ondergedoken had gezeten. Hij 
had haar daar veel over verteld. Thomas Lorne is in 
1990 in overleden, maar zij had al zijn officiële papieren 
bewaard. Die heeft ze naar mij opgestuurd.” 
Ook Jossie en Annie koesteren de documenten. “Het is 
toch een mooi stukje familiegeschiedenis. Van onze 
vader wisten we alleen dat de piloten het overleefd 
hadden. Een van hen had namelijk beloofd dat zodra hij 
weer in Engeland was en hij weer mocht vliegen, hij 
boven de boerderij enkele rondjes zou draaien als 
teken van leven. Enkele maanden later cirkelde er een 
vliegtuig boven de boerderij. Het hele gezin zat in de 
keuken, de hele deel zat vol 
Duitsers. Mijn vader en zijn 
broers en zussen zijn toen al 
zwaaiend met theedoeken 
en handdoeken naar buiten 
gerend.” Ze glimlachen: 
“Zevenaar, Nieuw-Zeeland, 
Australië en Spanje. Het 
heeft even geduurd, maar de 
puzzel is nu compleet.” 
 

Familie Reijmer koestert stukje fami-
liegeschiedenis: heldenrol in Tweede 
Wereldoorlog krijgt na 77 jaar naam 
en gezicht 
wo 20 jul, 2022 17:09  

De zussen Jossie van Vuuren-Reijmer (64) en 
Annie Jurrius-Reijmer (65) maakten zelf de 
Tweede Wereldoorlog niet mee, maar wél de 
verhalen van hun vader Theet Reijmer. “Hij had 
het altijd over die Engelse piloten die waren 
neergestort, maar verder wisten we weinig.” Na 
een wereldreis via Nieuw-Zeeland, Australië en 
Spanje krijgt het bijzondere stukje (familie) 
geschiedenis na 77 jaar eindelijk een naam en 
een gezicht: Thomas Lorne. 

Door Susan Wiendel 
 
De kostbare paperassen liggen op tafel bij Jossie van 
Vuuren thuis. Haar zus Annie Jurrius is aangeschoven. 
Het staat er zwart op wit: William Ross en Thomas 
Lorne zijn de namen van de Engelse piloten die in sep-
tember 1944 zes weken lang onderdak vonden op 
boerderij Kleine Maat van de familie Reijmer aan de 
Kleine Matenweg. Daarnaast ligt een officieel verzoek 
van Dora Reijmer, hun oma, aan de Headquarters Euro-
pean Theatre of Operations uit januari 1946. De vrouw 
des huizes vraagt om een award voor oudste zoon Ger-
rit en dochter Dora voor de hulp aan de twee Engelse 
piloten. Nauwgezet beschrijft zij wat hoe het gezin de 
Engelse piloten uit handen van de Duitse bezetter heeft 
weten te houden. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. 
 
Operatie Market Garden 
Het is 18 september 1944. De 23-jarige Engelsman 
Thomas Lorne springt tijdens Operatie Market Garden 
als parachutist Arnhem binnen. Bij deze actie raakt hij 
gewond en wordt hij krijgsgevangene gemaakt. Op 26 
september weet hij tijdens een ambulancerit van 
Oosterbeek naar Apeldoorn samen met twee andere 
krijgsgevangenen te ontsnappen. Eén van hen is Wil-
liam Ross. In John O’Reilly’s boek 156 Parachute Battal-
ion from Delhi to Arnhem beschrijft hij wat er gebeurt. 
“De ambulance ging te snel om te springen, dus klamp-
ten we ons aan de zijkant vast totdat we dachten dat 
het opportuun was om ons te laten vallen. Toen de tijd 
daar was, werden we beschoten door de bewaker van 
de ambulance, maar hij miste en we slaagden erin het 
bos in te komen.” Met z’n drieën lopen ze richting de 
Rijn. Onderweg krijgen ze voedsel en verbandmiddelen 
van Nederlandse boeren. Na drie dagen bereiken ze 

Published in Zevenaar Post NL  
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Kalfjes, 

where in you will find information about all 

of the activities that the Netherlands Society 

and  

affiliated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 

Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:

………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - member-

ship. Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

42 Taylor St Cambridge 3434  

 

Ontbijtkoek  

Dutch Breakfast Spice loaf  

Ingredients:  

2 cups self-raising flour  

1/2 cup brown sugar  

1/3 cup molasses 

1 cup milk   

1 tsp cinnamon  

1 tsp ginger  

1/2 tsp ground cloves  

1/2 tsp nutmeg 

Pinch salt  

Combine all the ingredients to a smooth 
paste. Grease and line a loaf tin. Put mix-
ture into the tin and bake for about 1 
hour in a slow oven approx. 150C.  

When cooked, allow to cool and keep in a 
tin or bread bin for 24 hours before serv-
ing. This cake will keep moist when put in 
the bread bin with the bread.  

The Dutch serve it sliced for breakfast, or 
buttered for elevenses.  
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President    Wies van den Berg 07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz   

Treasurer    Lisa Merts      07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 

Secretary    Yolande Sloet   07  834 2116 yolandesloet@hotmail.com  

Committee member  Auk ter Veen   07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 

Committee member  Günther Hollman n    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 

Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 

Editor Koetjes & Kalfjes Christina Reymer  0274991330 cmreymer@xtra.co.nz 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 

         Please note your name when paying! 

NZ Netherlands Society Waikato      42 Taylor St Cambridge 3434 

Website: www.Dutchclubwaikato.com        email: netherlands.society.waikato@gmail.com 

Committee  

Affiliated clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummiclub - Hamilton    

Contact: Harry Stevens   07 854 0720 harrystevens@hotmail.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

Contact: Caroline van Schie 027 325 5198 Kerolientje@outlook.com      

Rik Klub  

Frank Broekmans       applefrank51@gmail.com 

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@xtra.co.nz 

Secretary       Harry Stevens  07 854 0720   harrystevens@hotmail.co.nz  

Treasurer       Jos Jongenelen    Westpac Bank   03 1555 0016502 00 

 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton www.netherville.com 

President       Don Shergold  07-855 7287  email: nethervillevillage@xtra.co.nz  

Tasman Village  Inc. Morrinsville  07 889  1933         www.tasmanvillage.co.nz 

President         Rob Downing  0272549638 email: office@tasmanvillage.co.nz 

 

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.dutchcommunities.co.nz 

Upcoming events:  

FSN Games Day: Monday 12 Sept in Tasman Village;  Monday 14 Nov at Netherville  

  coffee  9:30am, games start at 10:00 am. 

 

Cambridge Market: 27 August, 24 September 2022, Bridges Church 28 Duke Street, Cambridge  
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      Cambridge  

       Dutch Market 

       @Bridges Church Cafe 

     28 Duke Street 

 Last Saturday of the month   

If undelivered, please return to: 

42 Taylor Street 

Cambridge 3434 

44 Hopkins Road 


