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Van de voorzitter 

Er is grote kans dat de Koetjes & Kalfjes van nu af 
in een nieuw jasje zit. Mijn oproep voor een 
nieuwe editor had vruchten afgeworpen en 
leverde een berichtje op van Christina Reijmer. Ik 
weet zeker dat iedereen mee zal werken en 
Christina het werk niet te moeilijk zal maken..  
Voorlopig blijf ik bereikbaar voor advies als dat 
nodig is. Mijn part-time werken is leuk en ik wil er 
graag nog een poosje mee doorgaan. Jammer 
genoeg heb ik niet echt genoeg tijd om met 
plezier aan de K&K te werken. Welkom Christina!  
 
Dank aan alle leden die de AGM bijgewoond 
hebben. Er waren goede discussies en dit geeft 
aan waar het bestuur zich op moet toeleggen. 
Het idee werd geopperd om een pot-luck dinner 
te houden, gevolgd door BINGO. De datum is 
gezet voor zaterdag 11 september. Het 
lidmaatschap voor de Society blijft $30 per 
familie, per jaar. Ook werd er gevraagd naar de 
bus-trip, wat dit jaar niet gelukt was. Het plan is 
nog altijd om in Tauranga weer een tocht door de 
haven te maken. We zullen dit keer op tijd 
beginnen! We teren aardig in op onze financiële 
positie en proberen om quitte te spelen met de 
festiviteiten die we organiseren. Een klein beetje 
verdienen is altijd meegenomen. Zo betalen niet-
leden wat meer als we iets organiseren waar voor 
betaald moet worden, zoals de nasi-lunch en 
Sinterklaas. Over de nasi-lunch gesproken: die zal 
al geweest zijn als deze K&K bij u in de 
brievenbus ligt. Er waren bijna 80 mensen voor 
lunch, bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Dank 
zij alle hulp en het geduld van de gasten liep alles 
van een leien dakje! Er ging niemand met honger 
naar huis, er was zelfs genoeg voor ‘take-aways’. 
Jammer genoeg heeft niemand er aan gedacht 
om een paar foto’s te maken, iets om aan te 
denken in 2022. 
Het Eurofest begint ook vorm aan te nemen met 
toezeggingen van verschillende Europese 
organisaties. We hopen dat we wat kunnen 
verdienen met de verkoop van koffie en 
poffertjes! Komt u mensen tegen die een food-
stall hebben met Europese kost, vraag ze dan 
maar om contact op te nemen met ons, dat is 
vaak de beste manier om contact te maken. U 
hoort nog wel meer over het Eurofest in de 

komende K&K.               Wies 

Correspondence address 

Letters to the editor guideline: Letters may be edited with-

out consultation to meet style and available space. 

Supplied photos with letters may be used if they are of high 

enough quality both in content and in resolution. 

Editor, Koetjes & Kalfjes:  

Christina Reymer         cmreymer@xtra.co.nz 

Introducing the new Editor! 

My name is Christina Reymer, and I am a first 
generation Dutch Kiwi, born and raised in the 
Waikato to Dutch parents who came in the 
early 1950s along with the boatloads of young 
migrants at that time.  

I am one of  three sisters who have established 
Zenders Café and Venue, as a stake in the 
ground for who we are as Dutch kiwis, but 
please be assured that this role is completely 
independent of my role at Zenders, except of 
course that we are part of the wider Dutch 
community and our guests often like to read 
K&K as we always have the latest copy on the 
mantelpiece in the café.  

I will be working closely with Wies van den 
Berg until I get the hang of this new role, and 
get to know you as readers and contributors 
better. My first task is to remind you that the 
DEADLINE FOR COPY is the 15th of the month 
prior to publication.   Please send me 
(preferably by email) any reports, updates, no-
tice of upcoming events, pictures of past 
events, stories, items of general interest and 
advertisements that you would like published.   

You can pop by Zenders to drop off material or 
see me if you prefer. I am there most days, and 
if I am not there, I am probably not far away as 
I live in the house on the property at 449 
Ruakura Rd. I look forward to receiving your 
material, and hope I can live up to your expec-
tations to make this a vibrant communication 
tool for the local Dutch community.  

Christina Reymer, Editor  

 
Front cover: Triflor NZ Ltd. is een uiterst moderne tul-

penkwekerij in het diepe zuiden van Nieuw-Zeeland.  

See story p.5 
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Cambridge  Dutch Market 

Hallo allemaal. 

Met veel plezier beginnen we op 31 Juli aan het 
6de jaar van de Cambridge Dutch Market.  

Tijdens de markt van afgelopen Juni zijn we ook 
begonnen met de verkoop van witlof, en als we 
genoeg bestellingen krijgen blijven we dit ook 
doen. 

Bestellen van de witlof raden we wel aan zodat je 
er zeker van bent dat die tijdens de markt voor je 
klaar staat. De kosten zijn $ 10.00 per kg en u kunt 
vanaf 500 gram bestellen. 

Bestellen kan op de markt, voor de volgende 
markt, of een telefoontje of text mob. 
0220355302. Kom gezellig samen met familie en 
vrienden naar de Cambridge Dutch market voor 
een kopje koffie met spekulaas. Als je trek hebt in 
een kroket of bitterbal die hebben we natuurlijk 
ook weer, poffertjes, oliebollen en niet te 
vergeten de Nederlandse produkten in de winkel.  

Haring dat weet ik op dit moment nog niet maar 
we hebben wel gerookte paling (bevroren dat wel) 
en wist je dat we bevroren kroketten en 
bitterballen in de  shop  en  keuken  verkopen?
Fred en Inneke zijn er met hand gemaakte 

kaarten, foto’s en schilderijen, en Wies met de 
Poffertjes. Carolien komt natuurlijk ook weer met 
prachtige bloeiende planten. 

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven: de 
afgelopen tijd is de sjoelbak erg in trek geweest bij 
groot en klein. 

Als laatste een verzoek wat betreft oliebollen, 
mocht u een grotere hoeveelheid oliebollen willen 
mee nemen laat dat ons zo snel mogelijk weten 
zodat we de hoeveelheid beslag kunnen 
aanpassen en hoeven we niemand tijdens de 
markt teleur te stellen dat we zijn uitverkocht. 

Tot ziens  op 31 juli en 28 augustus of 25 
september. 

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur.. 
Met vriendelijke groet, 

Huub Verstegen 

Ph 07 8380773 
Mob  0220355302 
E Mail h.l.verstegen@gmail.com  

Solution in next Koetjes and Kalfjes  
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SILVEREYE 
De silvereye (Zosterops Lateralus), ook wel wax-eye 
genoemd is een van de kleinere vogels die we wat 
vaker zien dan de vogels die ik tot nu toe behandeld 
heb. 

De Silvereye van het oosten hebben een grijze rug en 
olijvegroen kopje en vleugels, in het westen is de rug 
olijvegroen, en er zijn verschillende variaties. Om de 
ogen ziet men een helder witte ring welke bij de 
jonge veel dunner is dan bij de volwassen vogel. 

Ze zijn maar klein, 10 tot 13 cm de mannetjes en 
vrouwtjes lijken veel op elkaar dus moelijk te 
onderscheiden. In 1832 zijn de eerste waarschijlijk 
overgewaaid van Australie met een flinke storm en in  
1856 waren ze algemeen en heel goed ingeburgerd in 
Nieuw-Zeeland.  

 

Ze leven voornamelijk van insecten: wormpjes,  
spinnen, klein fruit (daardoor zijn ze door de 
boomgaarden niet geliefd) en nectar maar ook 
bladluizen staan op het menu. Vooral in deze tijd van 
het jaar wanneer ze worden gevoerd met fruit en suiker 
water hebben we een mooie gelegenheid om ze van 
dicht bij huis deze bijzonder mooie vogels te 
bewonderen. 

Het nest dat ze maken is van fijne grassprietjes, haar en 
mos. Ongeveer 5 cm breed en 2 tot 3 cm diep. We 
vinden ze dan ook overal om ons heen: van bossen; tot 
in onze achtertuin, van de zee niveau tot op 1200 meter 
hoogte meestal zo’n 8 mtr boven de grond. Ze leggen 2 
to 3 licht blauwe eitjes die door beide ouders 12 dagen 
worden bebroed; na 10 dagen vliegen de jongen uit. 

Nog even terug komend op het voeren in de winter,  
met een doorgesnede appel, persimmon of kiwifruit zijn 
ze al blij.  

Met een bakje met suiker water (en als je handig bent een fles op 
kop ophangen met een bakje er onder) haal je zelfs de Tui nog bij 
je achterdeur. 

We moeten wel oppassen dat we niet te lang doorgaan met 
voeren: wanneer ze jongen gaan krijgen het gevaar bestaat dat de 
jongen te eenzeidig voer krijgen en dat kan fataal zijn voor ze.  Dit 
geldt natuurlijk voor alle vogels rondom onze woningen. 

Tot de volgenge keer, 

 Huub Verstegen 



 5 

 

 

 

 

Friendly Support Network Waikato 

Deze wintermaanden is er niet veel nieuws te 
melden van onze FSN Waikato. 

Onze vrijwilligers bezoeken met regelmaat hun cli-
enten thuis, in resthomes or care centres. 

De afgelopen tijd is het total aantal clienten iets 
terug gelopen in verband met overlijdens, maar er 
komen ook regelmatig nieuwe mensen bij die een 
bezoek van onze vrijwilligers op prijs stellen. 

Op het ogenblik bezoeken we ongeveer 60 mensen 
op een regelmatige basis. 

De financiele administratie van de FSN is nu ook 
aangeland in de 21ste eeuw, nadat de cheques uit 
de roulatie zijn genomen zijn we internet banking 
gaan doen. Het heeft heel wat administratieve 
rompslomp gekost om dit met de bank voor elkaar 
te krijgen, maar het werkt nu heel goed. 

We kunnen dus geen cheques meer ontvangen of 
uitgeven en alles gebeurd nu via internet banking 
op Westpac Bank nr.  03 1555 0016502 00 

Op 14 juli hadden we met de vrijwilligers een lunch 
meeting bij Riet & Toon van Rijen in Ohaupo, dit 
was weer even een goede gelegenheid om bij te 
praten en ervaringen uit te wisselen. 

De gamesday die we hadden op 14 juni in Nether-
ville was weer goed bezocht door zo’n 50 mensen, 
die het allemaal goed naar hun zin hadden met 
kaarten of rummikuppen en genoten van de morn-
ing en afternoon tea en de lunch. 

Onze volgende games day is op maandag 13 sep-
tember in Tasman village in Morrinsville. Iedereen 
is van harte welkom en we hopen weer veel men-
sen te zien. 

Ik wil ook nog even de aandacht vragen voor de 
maandelijkse Dutch Market in Cambridge. Als U 
deze markt bezoekt en geniet van de lekkere Hol-
landse spulletjes die daar te koop zijn, dan steunt U 
daarmee ook de FSN, omdat een gedeelte van de 
winst van de Market en de poffertjes van Wies naar 

de FSN gaat. Dit houdt ons draaiende. 

We hopen U te zien op onze gamesday op 13 sep-
tember. Keep safe and keep warm.  

Met vriendelijke groeten, 

Jos Jongenelen  

 

Tulips from Amsterdam? 

Take another look…  

Did you know ...that New Zealand exports 

tulips to the Netherlands? Yes, indeed! If 

you were driving through Southland New 

Zealand you may be forgiven for thinking 

that you are in the Netherlands; the land-

scape and the climate are so similar. It is 

not surprising that Dutch immigrants to 

that region have also brought tulips to our 

fair isles.    

In fact, the industry has grown to the 

point that Triflor NZ, along with several 

other companies established in the area, 

now have over 350 hectares producing 

tulip bulbs. About 30% of the bulbs go to 

the Netherlands, many for onward export 

into other parts of Europe. The rest goes 

to Scandinavia, Canada and the USA, and 

elsewhere.  

Triflor have their Open Day over Labour 

Weekend. Visit Fb: Trifler.NZ Ltd.  
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Pot Luck Dinner  
Saturday  

11th September 

6pm start  

followed by BINGO 
@ 

Netherville Hall 

4 Admiral Crescent 
Hamilton 

All welcome. 

Cambridge  

Dutch Market 

@Bridges Church Cafe 

28 Duke Street 

 Last Saturday of the month  

28 Aug,      25 Sep 

10—1pm 

Cash only  

 

 

 

EUROFEST 
 

Celebrating European Cultures 

 

Saturday 9th October  

10.00 – 4.00 pm 

 

Hamilton Gardens Pavilion 

 

Free entry 

WIST U DAT …. 

Het Nederlandse volkslied, het Wil-
helmus, het oudste nationale volkslied is 
dat nog ongewijzigd gezongen wordt.  
Het werd al in1568 geschreven op een 
bestaande melodie, maar werd pas offi-
cieel ons volkslied in 1932.                                 
Bij de oprichting van het Verenigd Kon-
inkrijk der Nederlanden besloot men 
echter voor een ander volkslied te 
kiezen. Uiteindelijk werd in 1817 het lied  
“Wien  Neerlands Bloed”, van dichter 
Hendrik Tollens gekozen. Zijn melodie 
werd echter afgekeurd en het was Jo-
hann Wilhelm Wilms die uiteindelijk de 
muziek mocht leveren. Op 10 mei 1932, 
tijdens de voorbereiding van Wilhelmi-
na’s 25  year regeringsjubileum, werd de 
huidige versie door de ministerraad als 
het nieuwe volkslied ingesteld.    
(See back page for first stanza). 
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Specials available  

in each shop 

 

ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON 
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33 

hans@goudacheese.co.nz 
 

245 CAMBRIDGE ROAD 
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33 

addy@goudacheese.co.nz 
 

Websites: 
www.goudacheese.co.nz  

www.cheeseonline.co.nz 

 

The history of the Tulip 
Origins in Turkey 
The Tulip was actually originally a wild flower 
growing in Central Asia. It was first cultivated 
by the Turks as early as 1000AD. Mania in Tur-
key struck in the 16th century, at the time of the 
Ottoman Empire, when the Sultan demanded 
cultivation of particular blooms for his pleasure. 
The name 'tulip' came from the Turkish word for 
turban. 

Tulips in Turkey continued to remain popular, 
and in the early 18th century, the 'Age of the 
Tulips' or 'Tulip Era' began. There were tulip 
festivals and it was a crime (punishable by ex-
ile) to buy or sell tulips outside the capital. 

Introduction to Europe 
The flowers were introduced into Western Eu-
rope and the Netherlands in the late 16th cen-
tury, probably by Carolus Clusius, who was a 
biologist from Vienna. 

In the 1590s, Clusius became the director of 
the Hortus Botanicus in Leiden, the oldest bo-
tanical garden of Europe, founded in 1587. He 
was hired by the University of Leiden to re-
search medicinal plants. While doing so, his 
friend in Turkey, Ogier Ghiselain de Busbecq, 
the ambassador of Constantinople (present day 
Istanbul), had seen the beautiful tulip flowers 
growing in the palace gardens, and so sent a 
few to Clusius for his garden in Leiden. This 
was the start of the bulb fields in the Nether-
lands that can be seen today. 

In the beginning of the 17th century, the tulip 
was starting to be used as a garden decoration 
instead of the former medicinal purposes. It 
soon gained major popularity as a trading prod-
uct, especially in Holland. The interest for the 

flowers was huge and bulbs were sold for un-
believable high prices. 

Tulipomania 
Botanists started to hybridize the flower and 
they soon found ways of making even more 
decorative and tempting specimens. Hybrids 
and mutations of the flower were seen as rari-
ties and a sign of high status. In the months of 
late 1636 to early 1637 there was a complete 
"Tulipomania" in the Netherlands. Some exam-
ples could cost more than a house in Amster-
dam at this time. 

There was an inevitable crash in prices in 1637, 
when people came to their senses and stopped 
purchasing the bulbs at such high prices. 
Throughout the 17th and 18th centuries, inter-
est in the tulip remained, but the Dutch became 
the true connoisseurs and stockists. 

Hybrids in the 20th century 
In the 20th century it was discovered that the 
frilly petals and dramatic flames that gave some 
varieties their stunning look, were in fact the 
symptoms of an infection by the mosaic virus. 
The healthy flowers were supposed to be solid, 
smooth and monotone. The virus came to the 
tulip from a louse living on peaches and pota-
toes. These diseased varieties are no longer 
sold, what you can find is hybrids that look simi-
lar but are genetically stable! Nowadays, there 
are many different tulip 
varieties to choose from 
and you can still buy 
some of the original 
'wild' varieties, often 
called 'species' tulips. 

Ref: Sarah Raven 
www.sarahraven.com/

http://www.goudacheese.co.nz
http://www.cheeseonline.co.nz
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Kiwi Kinder Club/ 

Dutch Kids Club  

The Kiwi Kinder Club (KKC) aims 
to playfully teach our children 
(& their parents) Dutch lan-
guage and culture, Dutch games 
and singing (e.g. Sinterklaas & 

birthday songs). Apart from the monthly sessions, 
we promote Dutch books, DVDs and language-apps 
like duolingo.com. Additionally, we meet at Dutch 
Market, get involved in ‘big Dutch events’, like Sin-
terklaas, Koningsdag, Easter Egg Hunt, etc.  Sessions 
are held every 3rd Sunday of the month at the Girl 
Guide Hall/Hardy Centre near Hamilton Gardens (1-
3 PM). Sessions are open to all kids with a Dutch 
connection in their family and keen to learn more 
about the Dutch culture and language. We split into 
groups by age and Dutch ability where possible and 
we can cater for all language skills as long as we 
know in advance who is attending.  

In the past months we have learnt about 
‘Koningsdag’ and ‘Bevrijdingsdag’ as well as the 
Dutch words for clothing types and family members.  

Due to a drop in our members at the start of this 
year we recently conducted a survey to determine 
whether with any changes to our current format we 
may be able to attract new families. Following the 
results of the survey we have decided to move our 
sessions from the 2nd Sunday of the month to the 3rd 
Sunday of the month. At present we will continue to 
have our session from 1 – 3 pm, however we will 
review this later in the year. 

Our next session is Sunday 18th of July at 1-3 pm! 

If you do know of anyone who may be interested in 
becoming a KKC member or being part of our KKC 
organising group, please do get in touch!  

Email us if you & your children want to attend the 
KKC or for any other questions: 
kkc.waikato@gmail.com or via our website: 
www.facebook.com/kiwikinderclubwaikato.nz 

Dutch version: 

De Kiwi Kinder Club (KKC) organiseert speelse 
instructie van Nederlandse taal & cultuur voor 
kinderen (& hun ouders). Dat gaat natuurlijk niet op 
1-keer-in-de-maand; daarom promoten we ook 
gebruik van NL boeken, DvDs, basis-school-
lesmateriaal en taal-apps zoals duolingo.com. 

Daarnaast komen we elkaar regelmatig tegen op 
Dutch Market, doen we mee aan evenementen als 
Sint, Pasen, Koningsdag, etc of gewoon gezellig een 
Hollands avondje leuten. 

Sessies zijn normal elke 3e Zondag van de maand in 
de Girl Guide Hall/Hardy Centre bij Hamilton 
Gardens (1-3 PM) en ieder kind dat van Nederlands 
afkomst is (en hun ouders) en interesse heeft om 
wat van de nederlandse cultuur en taal te leren is 
welkom. We bieden activiteiten voor alle taal 
niveaus zolang we weten van te voren wie bij de 
bijeenkomst aanwezig zal zijn. 

In de afgelopen maanden hebben we ons tijdens 
onze bijeenkomsten gericht op onderwerpen zoals 
koningsdag, bevrijdingsdag, kleding en familie. 

Vanwege een daling in het aantal leden aan het 
begin van dit jaar hebben we pasgeleden een survey 
rondgestuurd om te kijken of met enige wijzigingen 
toe te passen we misschien wat nieuwe leden 
kunnen werven. Naar aanleiding van de uitslag van 
de survey hebben we besloten om onze 
bijeenkomsten van de 2de zondag van de maand 
naar de 3rde zondag van de maand te verplaatsen. 
Op dit moment komen we nog steeds van 1 – 3 pm 
bij elkaar, maar we zullen dit opnieuw bekijken later 
in het jaar.  

Bank account details KKC: 12-3122-0383365-00 (ASB) 

  

              

mailto:kkc.waikato@gmail.com
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Klaverjas & Rummikub  

HAMILTON  

There have been some drastic changes within the 
club this year. The Chairperson for many years Mar-
tin van der Aa suffered a severe stroke late last year 
and is being looked after at Summerset on Dixon 
Road. Thank you very much, Martin, for your leader-
ship and all you have done for the club. 

What is more, long time Secretary Simon Genet has 
decided to stop playing Klaverjas. Thank you very 
much, Simon. Both these personalities are greatly 
missed.  

To top it all off, the playing venue has changed from 
the Hamilton Senior Citizens Hall to the family room 
at Netherville Retirement Village at Flagstaff.    

As both the present Chairperson and Secretary are 
Rummikub players I have been asked to become 
their contact person regarding Klaverjas matters.  

This year’s Klaverjas competition started on 10 Feb-
ruary as planned. However, the first 10-week period 
was shortened to 8 weeks due to the Covid situation 
at the time.  

Winner of the first period was Jan Hendriks, with 
Corrie Hendriks second, and Thomas Beuker third.   

Winner of the second period was Thomas Beuker,  
with Sjaak Kanters second, and Nelleke de Leeuw 
third.  

At the time of writing, we are four weeks into the 
third period. When all periods are finished the four-
period winners have a play-off. The winner then re-
ceives the “Harry van der Hulst” trophy.  

Last year’s winner was Willem Meijer. Willem also 
won the cup for most pitten and the trophy for the 
highest total score for the whole season.  

This is the first time in its forty years history that the 
same person has won all three prizes!  

Willem and his wife Jennifer will be missed as they 
have decided to move back to The Netherlands in 
August. We wish them well!  

Finally, we play Klaverjas and Rummikub each 
Wednesday starting at 7.30 pm. Everyone is most 
welcome!  

Kind regards  

Harry Stevens  

Cambridge Klaverjas Club 

We zijn alweer een stukje in juli, een half jaar om. Ik 
ben geen fan van de winter dus hopelijk gaan we 
snel naar wat warmer weer. 

Deze week zijn we ons derde termijn begonnen. De 
winnaar van het 2de termijn was Kees Zegwaard. 

Er is nog steeds een grote besetting, elke week van 
20 a 23 spelers, en altijd gezellig, dus als je zin hebt 
kom er gerust bij. Iedereen is welkom. 

Vriendelijke groeten  

Caroline van Schie 

 

Cambridge Klaverjas Club in action.  
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MEMBERSHIP FORM 

‘Only for new members!’ 

Membership is $ 30.00 per year. Every two 

months you will receive the Koetjes & Kalfjes, 

where in you will find information about all of the 

activities that the Netherlands Society and  

affiliated groups organise.  

Yes, I would like to become a member of the 

Netherlands Society Waikato.  

My details are as follows: 

Name:………………………………………………………….. 

Address:………………………………………………………….. 

Town:…………………………………………………………. 

Phone:………………..………………..………………... 

E-mail:………………………….………………..…………… 

 

You can pay via internet banking,  

Westpac: 03 0306 0204890 00  

With the following details: 

Reference - last name, Particulars - membership. 

Please post this form to: 

NZ Netherlands Society 

PO Box 9252 Hamilton 3240  

or email to: 

netherlands.society.waikato@gmail.com 

Boterkoek (Dutch Butter Cake) 

Delicious, authentic Dutch butter cake. This cake is 
moist with a great almond flavour - a favourite in 
most Dutch households!  

Ingredients 

•1 cup butter, softened 

•1 ½ cups white sugar 

•2 eggs, beaten 

•1 tablespoon almond extract 

•2 ½ cups all-purpose flour 

•2 teaspoons baking powder 

•16 almond halves (Optional) 

Directions 
Preheat the oven to 175 degrees C. Grease two 
20cm round cake pans.  
In a large bowl, use an electric mixer to beat 
butter and sugar until light and fluffy. Add eggs, 
reserving just enough to brush over the tops, 
about 1 tablespoon. Stir in the almond extract. 
Combine the flour and baking powder; stir into 
the batter by hand using a sturdy spoon. The 
dough will be stiff.   
Press evenly into the two prepared pans. Press 
almond halves into the top where each slice 
would be. Brush the tops with a thin layer of the 
reserved egg.  
Bake in the preheated oven for about 30 
minutes, or until the top is golden brown. Cut 
into wedges to serve.  

Source: allrecipes.com  
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President    Wies van den Berg 07 827 9395 vandenberg@xtra.co.nz   

Treasurer    Lisa Merts      07 827 8424 EMerts@farmside.co.nz 

Secretary    Yolande van Gaalen   07  834 2116 yolandesloet@hotmail.com  

Committee member  Auk ter Veen   07 854 1626 aukenbauk@gmail.com 

Committee member  Günther Hollman n    07 849 2333 carl-nina@xtra.co.nz 

Committee member  Welan Rorimpandey 07 854 3937 wlinked@gmail.com 

Editor Koetjes & Kalfjes Christina Reymer  0274991330 cmreymer@xtra.co.nz 

Bank Account Netherlands Society Waikato  Westpac 03 0306 0204890-00 

         Please note your name when paying! 

NZ Netherlands Society Waikato      PO Box 9252 Hamilton 3240 

Committee  

Affiliated clubs and other organisations 

Klaverjas & Rummikub - Hamilton    

Contact: Harry Stevens    07 854 0720 harrystevens@hotmail.co.nz 

Klaverjas - Cambridge 

President: Caroline van Schie 027 325 5198 Kerolientje@outlook.com      

Kiwi Kinder Club 

Bart van Campen    022 6572 090 kkc.waikato@gmail.com 

Facebook page       kiwikinderclubwaikato.nz  

Rik Klub  

Frank Broekmans       applefrank51@gmail.com 

Friendly Support Network (FSN) 

President       Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@xtra.co.nz 

Secretary       Harry Stevens  07 854 0720   harrystevens@hotmail.co.nz  

Treasurer       Jos Jongenelen    Westpac Bank   03 1555 0016502 00 

 

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton www.netherville.com 

President       Don Shergold  07-855 7287  email: nethervillevillage@xtra.co.nz  

Tasman Village Society Inc. - Morrinsville  07 889  1933 www.tasmanvillage.co.nz 

President         Rob Downing  0272549638 email: office@tasmanvillage.co.nz 

 

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.dutchcommunities.co.nz 

Upcoming events:  

Cambridge Market: 31 July, 28 August;  25 September 2021.  

Pot-luck dinner: Saturday 11th September, 6 pm. Netherville Hall. 

Eurofest: Saturday 9th October 10.00 – 4.00 pm, Hamilton Gardens Pavilion 
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 Why not drop in for our Spring Festival  11-26 SEPTEMBER 2021  

and see our tulips in bloom!  

Koning Wilhelmus van Nassouwe  


